
 
 
 
 
 
 

Hoe doe je dat, afscheid nemen van iemand 

die je nooit meer zal zien, hoe doe je dat? 

Afscheid nemen van iemand 

waar je van houdt, hoe doe je dat? 

Afscheid nemen van een dierbare, 

voor altijd, voor goed, afscheid nemen 

van iemand, zeg me, hoe je dat doet? 
 
 

 
 

We nemen afscheid van 
 
 
 

de heer 
 

Mil Koopmansch 
weduwnaar van Annie Tilkens 

 
 

geboren te Niel-bij-St.-Truiden op 3 mei 1934  
en overleden te Montenaken 

 op 7 mei 2020. 
 

_____ 
 

 

Rouwadres: 
 

Hekberg 20 
3890 Gingelom (Niel) 

 

 
Je kan ook online condoleren via  

www.onckelinx.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit melden u: 
 
Jean-Paul en Karin Koopmansch-Budenaers, 
 

          zijn kinderen; 
 
Kristof Koopmansch en vriendin Evy, 
Sara Koopmansch en vriend Niels, 
 

             zijn kleinkinderen; 
 
Joseph(†) en Gilberte(†) Graindor-Koopmansch, 
Jules(†) en Zélie Boonen-Koopmansch, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Jean(†) en Gilberte Koopmansch-Counard, 
Georges(†) en Renée Koopmansch-Vaes, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Jos en Suzanne Larminier-Koopmansch, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Joseph(†) en Rebecca Koopmansch-Breure, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Marie-Louise(†) Koopmansch, 
René Tilkens, 
Nico en Rita Dillen-Tilkens, 
 

               zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
                                                                      neven en nichten. 
 
De families Koopmansch, Tilkens, Pollenus en Paquay. 
 
Met dank aan het personeel van  
het WZC Ocura te Montenaken. 
 
 

 
Uitvaartverzorging “Patrick Onckelinx” Landen 
Gingelom 0475874531 - info@onckelinx.com 
www.onckelinx.com 


