
 
 
 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 

wat voorbij is 
dichtdoen 

en verpakken 
in de goede gedachten 

ter herinnering 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dankbaar voor wie hij was, 
nemen wij afscheid van 

 

Frans Molemans 
echtgenoot van Cathérine Mullenders 

 
Rijkswachter op rust 

 
 
 

geboren te Bocholt op 26 september 1932 en 
overleden in het Sint-Trudo Ziekenhuis te St.-Truiden  

op 8 januari 2021, gesterkt door het 
sacrament van de ziekenzalving. 

 
 
 

_____ 
 
 
 

 
 

 

Omwille van de geldende Covid-maatregelen  
zal de afscheidsplechtigheid  

in intieme kring plaatsvinden in de 
St.-Gertrudiskerk te Landen op  
donderdag 14 januari 2021, 
gevolgd door de bijzetting  
op de begraafplaats aldaar. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit melden u: 
 
Cathérine Mullenders,                                  zijn echtgenote; 
 
Françoise Molemans, 

 Annelies Helsen en Jelle Vercammen, 
  Noémi, Jasmine, 
 Koenraad Helsen, 
 

Guido Molemans en Greet Devos, 
 Dries Molemans en Eva Mylemans, 
 Jan Molemans en Ine Empsen, 
 Marjan Molemans en Joris Schoenmakers, 
 

Roger(†) Molemans, 
 
 

                                               zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 
 
Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten. 
 
De families Molemans, Mullenders, Thijs, Sneepers. 
 
Met dank aan zijn huisarts en het verplegend personeel. 

 
 

 

 

U kan ook online condoleren via www.onckelinx.com 
 

 
Uitvaartverzorging “Patrick Onckelinx” Landen 
Gingelom 0475874531 - onckelinx@skynet.be 


