
 
 

Je was met je gedachten 
al in die andere wereld 

Je leefde van de herinnering 
en van je vergeten dromen 
Nu ben je veilig aanbeland 

daar ergens aan de overkant 
daar waar we ooit terug 

samenkomen

_____ 
 
 
 
 

Omwille van de geldende Covid-maatregelen  
zal de afscheidsplechtigheid  

in intieme kring plaatsvinden in de 
St.-Amanduskerk te Wezeren op 

  
vrijdag 12 februari 2021, 

 
gevolgd door de as-verstrooiing op  
de begraafplaats van Walshoutem. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit melden u: 
 
Jeannine Pansaerts,                                        zijn echtgenote; 
 
Jean-Paul en Ingrid Roosen-Roosen, 
 Geert en Kim Poffé-Roosen, 
  Lia, Brik, 
 Joeri en Leen Roosen-Berghmans, 
  Zig, 
 

Yannic en Anne(†) Roosen-Morren, Carine Martens, 
 Jeroen en Nona Arron-Roosen, 
 Daphné Kleykens, 
 

                          zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 
 
Zijn broer(†), schoonbroers, schoonzussen,  
neven, nichten en aanverwanten. 
 
De families Roosen, Pansaerts, Lenaerts, Poelmans. 
 
Met dank aan zijn huisarts dr. Peter Maes,  
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis  
en het personeel van het WZC Ocura te Montenaken. 
 
 

 
Rouwadres: 
 

Waasmontstraat 95 
3401 Landen (Walshoutem) 
 
U kan ook online condoleren via 
www.onckelinx.com 
 
  
 

Uitvaartverzorging “Patrick Onckelinx” Landen 
Gingelom 0475874531 - onckelinx@skynet.be 


