
Mariette Permentier
weduwe van Ferdinand Vandevoort

Geboren te Sint-Truiden op woensdag 24 februari 1926 
Overleden te Zoutleeuw op zaterdag 30 januari 2021

Liefste mama, bon,
konden wij nog maar
even jou ontmoeten,
even jou begroeten,
even jou knuffelen en een zoen geven,
even met jou de stad in,
even bij jou komen met ons verdriet,
even bij jou ons hart luchten,
even koffie drinken met jou,
even vertellen dat we ontzettend veel van je houden.
Konden we nog maar…
Ja, konden we nog maar…
Het kan niet meer en dat is raar.
Jij bent vertrokken uit ons leven,
maar je hebt ons veel gegeven.
Bij jou konden we onszelf zijn, en dat was fijn.
Konden we nog maar… en dat kan niet meer.
Maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn.
Malleke, fe gon ouch fel misse vrouwke !!



We nemen afscheid van Mariette in intieme kring 
op woensdag 3 februari 2021, waarna haar urne 
zal bijgezet worden in het columbarium op het 

kerkhof van Velm.  

Het zou een grote troost voor ons zijn als jullie 
op woensdag tussen 12u30 en 13u30
eventjes aan Mariette willen denken.

“nooit meer hier, maar altijd bij ons”


