
 

Al hield je nog zoveel van het leven 
Je had het niet in eigen hand 

Ongevraagd moest je het verlaten 
En wij staan machteloos aan de kant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We nemen afscheid van 
 
 
 

de heer 
 

Freddy Hautecler 
 
 
 
 

geboren te Attenhoven op 15 mei 1949  
en overleden te Attenhoven op 1 maart 2021. 

 
 

_____ 
 
 
 
 

 

Omwille van de geldende Covid-maatregelen  
zal de afscheidsplechtigheid in intieme kring  
plaatsvinden in het crematorium “de Tesch”  

te Hasselt op  
 

zaterdag 6 maart 2021, 
 

gevolgd door de bijzetting van de urne 
op de begraafplaats van Attenhoven. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dit melden u: 
 
Romain en Bernadette Vanhoebroek-Streel, 
 kinderen en kleinkinderen, 
 

Gerard(†) en Richarda(†) Onckelinx-Hautecler, 
 

Gilbert(†) Hautecler, 
 kinderen en kleinkinderen, 
 

Michel en Claudette(†) Gillet-Hautecler, 
 kinderen en kleinkinderen, 
 

Dirk en Lalaine Hautecler 
 

   zijn broers, schoonzussen, schoonbroer,  
         neven en nichten; 
 
De families Hautecler en Claes. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Uitvaartverzorging “Patrick Onckelinx” Landen 
Gingelom 0475874531 - onckelinx@skynet.be 


