
 

Weinig nemen en veel geven 
Altijd hartelijk en warm 

Als de mensheid zoals jij was 
Was de wereld niet arm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We nemen afscheid van 
 

de heer 
 

Etienne Matthijs 
“Fonske” 

 

Zoon van Lea Moriën(†) 
 
 
 

geboren te St.-Truiden op 16 januari 1949 en  
overleden te St.-Truiden in het Sint-Trudo ziekenhuis  

op 9 maart 2021. 
 
 

_____ 
 
 
 
 

 

Omwille van de geldende Covid-maatregelen  
zal het afscheid in intieme kring plaatsvinden 

 
op zaterdag 13 maart 2021, 

 
gevolgd door de bijzetting van de urne 
op de begraafplaats van Attenhoven. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Dit melden u: 
 
Nico en Wendy Matthijs-Sacréas, 
       zijn kinderen; 
 
Liam Rombaut, 
Jorrit Matthijs (zijn oogappel), 
                     zijn kleinkinderen; 
 
Timmy Tuts,                   zijn petekind; 
 
 
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten. 
 
 
De families Matthijs en Moriën. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Uitvaartverzorging “Patrick Onckelinx” Landen 
Gingelom 0475874531 - onckelinx@skynet.be 


