
Stefano Massignani 
  

geboren te St.-Truiden op 3 februari 1965 
overleden te Velm op 20 juni 2024. 

 
broer, schoonbroer, nonkel, van 

 

Gianni (overleden), Claudio, Orlando,  
Rita, Mia, Lutgarde  

en hun kinderen en kleinkinderen 
 

zijn nonkel, tante, neven en nichten  
 

de families Massignani en Lovato. 
 

De familie dankt het personeel en  
de bewoners van Falmio (Wiric) te Velm 

voor hun genegenheid en goede zorgen. 

 
 
 

Lieve Stefano, 
 
 

We waren zo bang voor deze dag. 
Maar plots staan we er dan voor. 
Afscheid nemen doet zo’n pijn. 
Je was onze lieve kleine broer  
maar toch zo groot in alles wat je deed en kon. 
Je kwam uit een warm nest omringd door  
de beste lieve zorgen van je mama, papa en je broers. 
Die leerden jou om lief en beleefd te zijn 
en daar was je ook een mooi voorbeeld in. 
Wat hebben we samen mooie tijden beleefd,  
soms met een lach, soms met een traan. 
Nog even wachten en we kunnen  
je verwelkomen samen 
met mama, papa en je broer Gianni. (Joh 5 : 28,29). 
Daar kijken we naar uit en dat geeft ons hoop. 
Slaap zacht lieve Stefano. 
We dragen je in ons hart. 
We zullen je nooit vergeten. 
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Landen - Gingelom  0475/87 45 31 


