
Der Tod is nicht das Ende, 
nicht die Vergänglichkeit. 
Der Tod is nur die Wende. 
Beginn der Ewigkeit. 
 
De dood is niet het einde, 
niet de vergankelijkheid. 
De dood is slechts het keerpunt. 
Het begin van de eeuwigheid. 
 
  
 
Seine Tochter Laura und ihr Lebensgefährte Paul Ziemann 
 
                                               Seine Enkelkinder Philipp, Jannie, Luca und Lea 
 
Zijn dochter Laura en partner Paul Ziemann 
 
                                               Zijn kleinkinderen Philipp, Jannie, Luca und Lea 
 
  
 
Sein Bruder Danny und seine Partnerin Hilde De Jaeger 
 
Zijn broer Danny en partner Hilde De Jaeger 
 
  
 
Tante Monique, Onkel François, Nichten und Neffen 
 
Tante Monique, nonkel François, nichten en neven 


