
 
Je suis venu te dire que je m’en vais, 
doucement, sans drame, sans bruit. 

Pas parce que je t’oublie — 
mais parce qu’il faut partir. 

 
Les jours s’effacent, 

les souvenirs s’accrochent aux murs. 
Tes mains, ta voix, ton odeur… 

Je les prends avec moi, 
dans ce silence qui m’attend. 

 
Ne pleure pas. 

Ce n’est pas un adieu. 
C’est un murmure, 

un souffle, 
une dernière chanson d’amour. 

 
Gainsbourg 

 
 
 

We nemen afscheid van  
 

Mevrouw 
 

Odile Robert  
Weduwe van André L’homme  

 

 
 

Geboren te Trognée op 26 september 1934 en  
overleden te Sint-Truiden in het  

Sint-Trudo Ziekenhuis op 8 juni 2025. 
 

 
 

 

Dit melden u: 
 

 
Didier en Martine L’homme-Dewanckele,   haar zoon; 
 
Jean-Pierre en Myriam Robert-Derwael,    haar neef; 
 kinderen en kleinkinderen, 

 
 

 

Met dank aan het personeel van het WZC Oleyck, het Sint-Trudo Ziekenhuis, 
de huisartsenpraktijk Pepijn en Tamara, voor de goede zorgen. 

 
 
 

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden  
in intieme kring. 

 
 

Condoleren: 
 

Fam. Robert – L’homme 
P/A Begrafenissen Onckelinx  

Stationsstraat 83 
3400 Landen 

Of via www.onckelinx.com 
 

Uitvaartverzorging Onckelinx - Gingelom 
Landen onckelinx@skynet.be 0475874531 
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